«4‘Weekendenjvan studie en ontmoetingen

Als opperviakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en
ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig
Leerhuis een plaats waar u zich thuis zult voelen. Grote thema’s worden hier op
een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij van vooroordelen - benaderd.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig
georiénteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open
geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele
nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie en
filosofie benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst
aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in
het teken van het thema staat.

Dit seizoen worden de thema'’s “Hiernamaals”, “Het goede leven/levenskunst”,
“Loslaten” en “Vreemdelingen” uitgediept. In verband met de onderlinge
gedachtewisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige
jaarprogramma de voorkeur.



Datum Locatie Thema Docent

24/25 november Mennorode Hiernamaals Henk Leegte

9/10 februari Mennorode Het goede leven Alfred van Wijk

8/9 maart Dopersduin Loslaten Henk Stenvers

24/25 mei Mennorode Vreemdelingen Mirjam van Veen
Programma

Het programma van het Leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste structuur:

Vrijdag

17.30 uur ontvangst

18.00 uur diner

19.00 uur film afhankelijk van het thema

21.00 uur nabespreking film

22.00 uur einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn

Zaterdag

v.a. 8.30 uur ontbijt

9.30 uur bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit weten- schap
en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt

12.30 uur lunch

13.30 uur verdere bespreking van het thema

15.45 uur liturgisch moment

16.00 uur afsluiting en vertrek



Hiernamaals
Docent en gespreksleider: ds. Henk Leegte

In dit weekend valt in het zogenaamde ‘kerkelijk jaar’ precies de
laatste zondag van dat kerkelijk jaar, de laatste zondag voor de
eerste zondag van advent, de zondag waarop de jaarlijkse cyclus
van de kerk opnieuw begint. De zondag na ons gezamenlijke
etmaal. In de klassieke protestantse traditie heet deze zondag
“Eeuwigheidszondag”, en in vele kerken en Gemeenten is dit de
zondag waarop de namen worden genoemd van de leden van

de Gemeente die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het zijn
de dagen van het jaar die als vanzelfsprekend de vraag oproept
naar het ‘hiernamaals’. Wat is er als wij er niet meer zijn? Of zijn we er nog wel? En
waar dan? Hoe dan? Dit zal dan ook het thema zijn van dit etmaal. Wat heeft de
Bijbelse traditie daarover te zeggen, over het hiernamaals? Vragen waar iedereen
wel eens over nadenkt, zeker als de dood af en toe dichtbij komt. Helpen de verhalen
en beelden die onze westerse, (joods-)christelijke cultuur ons aanreikt om onszelf

op een zinvolle manier daartoe te verhouden? Zijn de beelden die de Bijbel ons
aanreikt anders dan die de kerkelijke traditie ons heeft aangereikt? En wat denken
Doopsgezinden eigenlijk, als het gaat over ‘na dit leven’? We bekijken een film, lezen
oude teksten, en zullen onze eigen gedachten en ervaringen hieromtrent met elkaar
delen.

Het goede leven / levenskunst
Docent en gespreksleider : dr. Alfred van Wijk

Vanaf de Klassieke Oudheid tot de dag van vandaag staan
levensbeschouwelijke denkers stil bij de vraag ‘hoe te leven'. Zij
gaan er allen van uit dat een leven waarin wij als een willoos stuk
drijffhout meegevoerd worden op de stroom van de dagelijkse
gang van zaken afgewezen moet worden. Zij kiezen daarom voor '
een heel bewuste levensstijl die door enkelen wel aangeduid
wordt als levenskunst, een methode in die leidt tot het goede
leven.

In het weekend met het bovenstaande thema maken wij kennis met diverse
opvattingen die tot het goede leven kunnen of behoren te leiden.

Dat de gedachten over het goede leven uit de joods-christelijke traditie ook expliciet
aan de orde komen, daarvan getuigt al direct de openingsfilm Il vangelo secondo
Matteo van Pier Paolo Passolini.




Loslaten
Docent en gespreksleider: drs. Henk Stenvers

Het hele leven is een oefening in loslaten. Relaties
gaan aan en uit, kinderen worden groter en gaan het
huis uit, dierbaren vallen weg en uiteindelijk moeten
we zelf het leven loslaten. En toch is het soms zo
moeilijk. We houden graag vast aan al dan niet valse
zekerheden.

In dit weekend gaan we hierover in gesprek en zullen
we ons bezinnen op wat loslaten voor ons betekent.
Welke zekerheden hebben we? Waar houden we graag
aan vast? De openingsfilm Sous le Sable van Francois
Ozon zet de toon en confronteert ons met de moeite van loslaten in een situatie
van extreme onzekerheid.

Vreemdelingen
Docent en gespreksleider: dr. Mirjam van Veen

Doopsgezinden zitten overal. Vervolgingen hebben

hen vaak gedwongen hun heil elders te zoeken. Oude
kaarten bieden soms een fascinerend overzicht van de
vluchtroutes van doopsgezinden. Nederlandse doopsge
zinden zijn een uitzondering op die regel. Vanaf de zes-
tiende eeuw waren zij thuis in de Republiek en hadden
zij weinig reden Nederland te verlaten. Toch stempelde
het besef vreemdeling te zijn de doopsgezinde mentali-
teit. Het ging dan om een geestelijk vreemdelingschap.
Het besef van de kerkvader Augustinus dat de mens
op deze aarde een pelgrim was op weg naar een beter vaderland, stempelde
generaties doopsgezinden. Dat besef is misschien een contrapunt in een liberale
consumptiemaatschappij en op die manier misschien bruikbaar. We verkennen de
bruikbaarheid van het concept vreemdelingschap aan de hand van een film over
doorgeschoten consumentisme en aan de hand van oude teksten.

Mirjam van Veen is hoogleraar geschiedenis van het doperdom en aanverwante
stromingen. Zij publiceerde onder andere over de geschiedenis van religieuze
migratie en zij leidde een groot onderzoeksproject over dat thema.




Kosten

De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis bedragen € 185,00 per
bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op
een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking
en verblijfsbijdrage.

Aanmelden
Aanmelden kan via dit inschrijfformulier dOC) S
Voor meer informatie kunt u met opnemen met Vera Kok eZInpden
T 020-6230914 g
E vrijzinnigleerhuis@ads.nl
Of bekijk onze website: www.doopsgezinden.nl

HOTEL

Locatie MENNORODE
Mennorode: een hotel en congrescentrum dat zijn , ¢
oorsprong vindt in de Doopsgezinde Broederschap.

Door de jaren heen is dat uitgegroeid tot Hotel & Congrescentrum Mennorode, dat
zich - net als de doopsgezinde geloofsgemeenschap - nog steeds kenmerkt door
openheid voor mensen met verschillende opvattingen.

Meer weten over de historie van Mennorode? Kijk op www.mennorode.nl

Adres: Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet

T 0577 498 111 E info@mennorode.nl

Dopersduin: Doopsgezind broederschapshuis voor ontmoeting, bezinning en
ontspanning. www.dopersduin.nl "
Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl

T (072) 509 12 74 E info@dopersduin.nl G


https://doopsgezinden.nl/wp-content/uploads/2023/09/VL-registratieformulier-2023-2024-1.pdf

